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Op 7 februari 2019 overleed mijn vader, Aart Pieter Bouw. 
Hij is bijna tachtig jaar oud geworden. Hij was een lieve en bijzondere man 
voor zijn vrouw Annie, voor ons als kinderen, maar ook voor veel anderen 

om hem heen.

In dit boek probeer ik hem te schetsen in woord en in beeld. 
Geboren als zoon van een molenaar in Harskamp, werd mijn vader in 1960 
zelf molenaar. Lang heeft dat niet geduurd, want enkele jaren later vertrok 

hij naar Arnhem voor een kantoorfunctie. Dat is zijn verdere leven zo 
gebleven, hoewel hij via het bedrijfsleven eindigde in de advocatuur.

Diverse mensen die belangrijk voor hem waren in zijn leven, blikken in dit 
boek terug op mijn vader. Ze halen prachtige herinneringen op en delen 

mooie foto’s en documenten. Daarnaast heeft hijzelf en ook zijn moeder veel 
bewaard, waardoor het mogelijk was om dit waardevolle document 

samen te stellen.

Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor de naaste familie en vrienden. 
Maar gezien de plek, die mijn vader in de Barneveldse samenleving innam, 

kan het zomaar zijn dat de belangstelling en lezerskring groter is.
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